Het verhaal vormgeven
Opdracht A1 

Waarom hagelt het in de lente? Als peuter leerde ik dat hagel bij de winter hoort en de narcis bij de lente. Maar nu heb ik medelijden met de narcis die heftig protesteert tegen de hagelsteentjes die wreed tegen het zachtgeel van de bloem tikken. Ik blijf een poosje staan en staar naar de eenzame lentebloem tussen twee oude boomstammen. Verderop staan groepjes van hetzelfde soort verbeten bij elkaar, maar deze lijkt verstoten en eenzaam zijn strijd te strijden. Ik keer mijn rug naar de sterachtige bloem en vervolg mijn pad. 
Zo plots als de hagel kwam, verdwijnt deze ook weer. De zon breekt door een grijze wolk en werpt zijn stralen dwars door de bomenrij langs het bospad. Even aarzel ik en dan keer ik mij toch weer om. Ik tel mijn voetstappen. De steentjes schuren onder de dikke zolen van mijn wandelschoenen. De narcis heb ik zo gevonden en weer staar ik ernaar. Het kopje keert zich open en ontspannen naar de zon. Zo snel kan de bloem dus schakelen. Na een hevige hagelstorm keert het zich toch weer naar de stralen van de lentezon. Vol vertrouwen. Vanbinnen voel ik het schuren en de waaromvragen vermenigvuldigen zich. Nee, zo snel kan ik mij niet overgeven. Weer keer ik mij om en vervolg mijn pad. 
Het zware, gietijzeren hek staat wagenwijd open alsof het alle bezoekers liefelijk wil verwelkomen. Behoedzaam loop ik verder. Wat zoek ik hier? Ik weet het niet. Net zomin als ik antwoord heb op die ene grote waaromvraag die al de andere raadsels overstijgt. Ik zou toch gewoon alleen maar een wandeling maken? Toch kan ik dat hek niet voorbij lopen. 
Ik tel de verschillende stenen die keurig in een rij staan. Bij elke steen hebben ongetwijfeld tranen gevloeid. Of niet. Maar dat kan ik niet geloven.
Aan het eind van een lange rij kniel ik neer en lees voor de zoveelste keer de korte tekst op de zerk: Fleur, ons lieve dochtertje, weggerukt in de lente van haar leven. 




